
 

 

Redactie: 

1e jaargang 0 nummer  

Het aftellen is 

begonnen  
Na de correspondentie over het overlijden van 

Vinus van Baalen ontstond er bij een aantal 

van ons spontaan een behoefte weer eens bij 

elkaar te komen. Een gedachte die door velen 

werd beaamd, getuige het bericht van Jan 

Jiskoot, dat hij mede namens Ada verstuurde 

op 17 oktober: “De inschrijving voor de reünie 

van zwemmers en poloërs uit de zestiger jaren 

van de vorige eeuw is overweldigend. Bijna 

allemaal hebben jullie gereageerd. En … It Giet 

Oan !!!!! 

Uiteindelijk werd het niet D’Vijf Broers in 

Zaandijk, maar in Scheveningen in restaurant 

brasserie “De Mollige Haan”. 

 

We zullen het misschien een klein beetje over 

vroeger hebben en daarom ben ik als 

redacteur Zwemkroniek maar eens in de 

archieven gedoken. Tegenwoordig is er een 

enorm fotoarchief van ANP en ANEFO 

openbaar en met een beetje knippen en 

plakken volgt vanaf hier een korte terugblik 

met hier en daar een knipoog naar die 

veelbewogen tijden van weleer. 

 

 

Ada Kok, Erica Terpstra, Aad Oudt en Dick Langerhorst  

(vlnr) verloochenen de Nederlandse gewoonten niet. Zij 

maken dankbaar gebruik van de fiets op weg naar het 

olympische dorp. 

 

Leden van de Nederlandse zwemploeg en Anton Geesink 

koesteren zich in de zon bij het zwemstadion in Tokio. 

V.l.n.r. Winny van Weerdenburg, Korrie Winkel, Pauline 

van der Wildt, Ada Kok, Erica Terpstra, Betty Heukels, Ria 

van Velsen, Anton Geesink. Vóór Marianne Heemskerk, 

Klenie Bimolt, ?? Toos Beumer en Gretta Kok. Op de 

achtergrond het Olympisch zwemstadion. 



 

 

Erica Terpstra (OS 1960 en 1964) 

 

Wedstrijden voor de beste all round zwemmer 

in Den Haag; Bram Leenards en Erica Terpstra 

met bekers. Datum 17 november 1960 

 

Bram Leenards (OS 1960 en 1964) 

 

Training Nederlandse waterpolozevental 

begonnen (1 februari 1964), v.l.n.r. Bram 

Leenards , Feike de Vries en Rob van Berkel. 

Wieger Mensonides (1960) 

 

Vóór Pieter van den Hoogenband was Wieger 

Mensonides de laatste man, die een Olympische 

medaille won. Het tweetal werd in 2000 

geïnterviewd door het Eindhovens Dagblad. PVDH: 

“Wat deed jij bij de finish? Je was helemaal onder 

water?”. Antwoord Wieger: ”Daar had ik me op 

gespecialiseerd. De reglementen op de schoolslag 

waren toen anders dan nu.”. Later in het verhaal 

zegt Mensonides:" Ik was in Nederland helemaal 

niet gewend om in een verwarmd bad te 

zwemmen. Ik wist totaal niet wat ik mocht 

verwachten. Kwam ik ineens als tweede uit de 

series. Ik dacht: wat krijgen we nou! Al dat publiek, 

het was zo’n belevenis. Als vijfde ging ik naar de 

finale. Ik wist niet hoe ik de race moest indelen. 

Daar had ik nog nooit over nagedacht. Naast mij 

lag een Oost-Duitser (Egon Henninger, JVK), die op 

het wereldrecord afging, maar ik dacht: laat maar 

gaan, daar heb ik geen zin in. Ik zwom mijn eigen 

race en het ging heel gemakkelijk. Ik had zo veel 

energie.” 

http://www.youtube.com/watch?v=XjrLjLTXNCk 

Henri van 

Osch sluit zijn loopbaan af na twee EK’s 

en deelname aan de OS van Tokio 

http://www.youtube.com/watch?v=XjrLjLTXNCk


 

 

 

Hond Barney kijkt wat vertwijfeld bij het 

besnuffelen van het goud van zijn bazin op de 

100m vlinderslag bij de EK in Utrecht 1966 

 

Toppers op de 100m vrije slag bij de natte NK 

in Apeldoorn 1963. V.l.n.r. Jan Jiskoot, Vinus 

van Baalen, Ron Kroon en Bert Sitters.  

Deze foto is van de landenwedstrijd tegen 

Italië in 1964 in Dieren. 

1979 Bert Sitters is als bondscoach 

zijn tijd ver vooruit. In het 

Waterloopkundig laboratorium van 

de Landbouw Hogeschool in 

Wageningen test hij o.a. techniek, 

weerstand en stroomlijning. 

 

 

NK 1964 Ineke Tigelaar wint 

400 vrij Ineke Tigelaar wint in Den Haag 

(1964) de Nederlandse titel op de 400m vrije 

slag. Het lijkt er op alsof zij een drenkeling 

moet gaan redde. 

 



 

 

Met…………een 

wereldrecord voor v.l.n.r. Erica Terpstra, Ada 

Kok, Klenie Bimolt en Ria van Velsen. En de 

tijd was???? 4.39.1 

 

Gerrit Wormgoor  

Gerrit Wormgoor speelde in het Ned. 

Zevental bij de Olympische Spelen in 

Tokio 1964 

 

 

Betty Heukels en Hans Wouda, 

getrouwd op 5 November 1969. Hij 

speelde bij de OS van 1968 én in 

1972 in het Nederlands zevental en 

eindigde twee keer als zevende. Zij 

is in het bezit van een Olympisch 

diploma op de 400 wissel (Tokio 

1964) en triomfeerde bij de EK in 

Utrecht op dit nummer. 

 

Miss Bril 1965, Cobie Buter. Van 

harte gefeliciteerd! 

 



 

 

UTRECHT: EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN. 

Zaterdag, op de eerste dag van de 

kampioenschappen vieren twee leden van de 

Westduitse ploeg hun verjaardag. Het zijn 

RUTH LANGHEINRICH (links) die uitkomt op de 

100 meter vrije slag dames, en HANS KLEIN 

(midden), die meedoet aan de 100 meter vrije 

slag heren. Zij worden gefeliciteerd door 

trainster MARIANNE HEEMSKERK (rechts). 

1966 

 

1966 EK Utrecht fotografen kunnen 

uitgebreid hun werk doen vanuit allerlei 

posities, onder en boven water. In beeld 

Gretta Kok en Arthur van Oest, die beiden op 

de 200 meter schoolslag de finale halen. 

Gretta wordt vierde, Arthur achtste.. 

 

1968 De Nederlandse zwem-afvaardiging 

voor de Olympisch Spelen in Mexico traint 

vaak in het zwembad Den Hommel. Hier 

loopt AAD OUDT met een stapel 

drijfplankjes. Wat een prozaïsche tekst 

voor zo iets gewoons. 

 

 

In Tokio 1964 is meer aan de hand 

dan alleen sport, vind ook Ria van 

Velsen. Er gaat een wereld open en 

er is tijd voor verkleedpartijen en 

fotograferen.  

 

Die goeie ouwe tijd. 



 

 

NK 1962 Soest 

 

Nauwelijks 15 jaar, maar toch klopt Ada Kok de 

gevestigde orde Tineke Lagerberg () en Marianne 

Heemskerk op de 100 vlinder bij de NK.  

 

1968

Olympische Spelen Rome

 

Nederlandse estafette zwemploeg 4 x 100 

meter wisselslag verbetert het NR voor 

landenploegen, v.l.n.r. Jan Jiskoot (rugslag), 

Gerrit Korteweg (vlinderslag), en 

WiegerMensonides (schoolslag). Ron Kroon  

heeft zojuist aangetikt en ligt op dit moment 

nog in het water. 

 

1962 Terug uit Leipzig met de Brediusbeker! 

1965 Nationale wedstrijden in Heemstede. 
V.l.n.r. winnaars Pauline van der Wildt, Hemmie 

Vriens en Els Hulsebosch. 

Zonovergoten Den Hommel in 1966 

 

 


